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Leef in uw hart met volle vertrouwen 
Hoop op een toekomst voor iederéén 
Steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, 
vriendschap en goedheid om u heen. 
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen 
Alleluia! Christus leeft. 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid      
Jezus liefhebben kan niet zonder  
liefde voor de naaste, 
in het bijzonder voor hen die gekwetst zijn. 
Als wij die mensen in nood voorbijlopen, 
Heer, ontferm U dan over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Jezus zendt ons zijn Geest om  
aan zijn Rijk gestalte te geven. 
Maar vaak denken wij het alleen aan te kunnen 
of het zelfs beter te weten. 
Als wij gemakkelijk excuses zoeken  
voor onze eigengereidheid, 
Christus, ontferm U dan over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 
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Jezus geeft ons zijn vrede.  
Die vrede is zo heel anders  
dan die van onze wereld 
die steunt op evenwicht van machten 
in plaats van op liefde en vertrouwen. 
Als wij te weinig gestalte geven aan úw vrede, 
Heer, ontferm U dan over ons. 
Heer, ontferm U over ons 
 
Lofzang 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingsgebed  

Heer onze God,  
Wij bidden dat uw heilige Geest ons leert  
en in herinnering brengt 
al wat de Heer heeft gezegd. 
Maak ons hart tot een gunstige bodem,  
open en ontvankelijk voor elk woord  
dat van U komt én de kracht in zich draagt  
vruchten voort te brengen.  
Wij vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer. Amen 
 
Inleiding op de lezingen 

In de eerste lezing trekken Barnabas en Paulus naar 
Jeruzalem om er aan de apostelen te vragen  
hoe het moet met mensen die christen willen worden  
en voordien geen joden waren.  
De besluiten van dit concilie zetten de deur wijd 
open voor al wie Jezus wil volgen. 
In het evangelie van vandaag horen wij opnieuw 
kernwoorden uit Jezus’ testament: liefde en vrede.  
Daartoe is Hij gekomen,  
daartoe roept Hij ons ook op. 



Lezing  Handelingen 15,1-2  22-29 
 
Moment voor de kinderen 
 
Orgel   
Ter gelegenheid van de Meimaand, speelt Hera Avé Maria 
van Gounod 
 
Evangelie   Johannes 14,23-29  
 
Acclamatie                       we blijven rechtstaan 
Woord van God, tot ieder gesproken,  
dat wij samen zingend verstaan: 
't woord van God, tot ieder gesproken. Alleluia. 
Alleluia  x 7 
 
Homilie 
 
Voorbeden 

In het evangelie werden ons  
bemoedigende woorden toegesproken. 
Bidden we dat die woorden 
mogen wortel schieten in de harten van velen. 
 
Bidden we voor allen die, zoals wij vandaag, 
samenkomen om naar Jezus’ Woorden  
te luisteren. 
Dat zij erdoor geraakt worden. 
Dat zij en wij erdoor bemoedigd worden 
om elkaar en anderen in vrede nabij te zijn. 
Laten wij bidden… 

Bidden we voor de kerk en haar voorgangers, 
in het bijzonder voor onze nieuwe Paus Leo IVX 
Dat allen in woord en daad,  
met vreugde en blijdschap, 
blijven getuigen van de opstanding van Jezus. 
Laten wij bidden… 
Luister Heer … 

Bidden we voor allen die het land bewerken. 
Zij beseffen meer dan wie ook  
dat het ontkiemen en groeien van de gewassen 
een mysterie is dat niet in hun handen ligt.  
Daarvoor willen we God danken en loven.  
Zegen de noeste arbeid van deze mensen  
met een overvloedige oogst zodat er  
genoeg is voor allen. 
Laten wij bidden … 
Luister Heer … 
Bidden we voor allen die in nood verkeren.  
Voor de mensen die ziek zijn. 
 

 



Voor de mensen die afscheid moesten nemen  
van een geliefde  
Dat al deze mensen uw liefde mogen ervaren in 
mensen die hen nabij zijn 
en dat zij worden getroost en opgebeurd 
door de Blijde Boodschap over Jezus. 
Laten wij bidden… 
Luister Heer … 
 
Geloofsbelijdenis 

Spreken wij samen ons geloof uit: 
 

Ik geloof in de mogelijkheid  
van iedere mens   
Ik geloof dat ieder mens meetelt  
in Gods ogen.  
Ik geloof in mijn eigen kracht, 
dat alles zijn betekenis heeft 
in het geheel van mijn leven. 
Ik geloof dat leven is:  
in het spoor gaan van Jezus. 
Ik geloof in Gods Geest  
die waait waar hij wil 
en waar goedheid en liefde groeit. 
Ik geloof dat God 
de diepste grond is van mijn bestaan. 
Ook in de dood zijn wij in Gods handen  
en dat is goed. Amen. 
 

Offerande                                      

Wil je onze  
geloofsgemeenschap  
een financieel duwtje  
in de rug geven? 
Dit kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf  
aanpassen.  
 
Gebed over de gaven 

God, in het teken van brood en wijn 
komt uw mens-geworden Zoon tot leven. 
Geef dat wij zijn aanwezigheid 
in woord en daad 
voelbaar maken voor elkaar. 
Dit vragen we U 
omwille van ieders welzijn.  
Amen. 
 
Gebed bij brood en wijn van 
leven 

De Heer zal bij u zijn.  
De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
 



God, onze Vader, Bron van liefde, 
wij willen U danken 
en onze vreugde uitspreken 
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon, 
want Gij zijt een God die van mensen houdt. 
 

Zozeer hebt Gij ons liefgehad, 
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven, 
vol rijkdom en pracht. 
 

Zozeer hebt Gij ons liefgehad 
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken, 
die ons voorgaat op weg naar U. 
 

Zozeer hebt Gij ons liefgehad 
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen 
als kinderen van één gezin. 
 
Voor zoveel liefde zeggen wij U dank 
en aanbidden U met deze woorden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart: 
Gij hebt ons tot leven geroepen, 
Gij hebt ons bestemd voor het geluk 
in Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
In Hem zien wij uw goedheid, 
en uw wil om ons allen te redden. 
Hij is het verlossende Woord, 
uw helpende Hand. 
 

 



Wij kunnen niet vergeten hoe Hij  
mens werd met ons tot in de dood, 
hoe Hij één bleef met U 
in overgave aan uw wil. 
Daarom zijn wij U, blijvend dank  
verschuldigd om Hem. 
 

Toen het paasfeest op handen was,  
kwam zijn uur  …    

                                     
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Trouw aan dit woord gedenken wij  
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer; 
zijn overgave in lijden en dood, 
de overwinning door zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart. 
Vol vertrouwen zien wij uit 
naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 
 

Vader, aanvaard deze gaven 
en vervul ze van uw Geest. 
Wek in ons de gezindheid van  
Jezus Christus.  Sterk ons vertrouwen, 
verruim onze liefde. 
Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 
 

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk. 
Bescherm haar en leid haar, 
geef haar vrede en eenheid  
over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan de paus, 
aan onze bisschoppen en aan allen 
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook de mensen 
die een bijzondere plaats innemen in ons hart 
en blijf trouw aan allen die door de dood 
van ons zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, 
met Maria, de moeder van de Heer, 
met de apostelen, de martelaren  
en al uw heiligen, samen ook met allen  
ter wereld die op U hun vertrouwen  
hebben gesteld, vragen wij  
om uw barmhartigheid, erkennen wij  
uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
 

Door Hem, met Hem en in Hem 
zal uw naam geprezen zijn, 
Heer onze God, Almachtige Vader, 
in de eenheid van de Heilige Geest 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 



Onze Vader 
 

Gebed om vrede 

De vrede van Jezus is geen vrede  
zoals wij die soms verstaan. 
De vrede van Jezus is net iets anders. 
Het is een vrede waarin de Geest ons toont  
wat liefde is, 
waarbij we mogen ondervinden  
dat God zelf van ons houdt. 
Een vrede waarin we voelen  
wat menselijk geluk is. 
 
Moge daarom Gods vrede altijd met u zijn. 
En wensen wij die vrede ook elkaar toe. 
 
Communie met orgelmuziek 

 
Woordje van de Landelijke Gilde. 
 
Slotgebed 
Help ons uw woorden van vriendschap  
ter harte nemen, God,  
en voldoende tijd vrij te maken 
om te luisteren naar wat Gij ons te vertellen 
hebt. 
Zend uw Geest  
en geef ons allen uw levensadem,  
om het ritme van uw hart te leren kennen 
en het over te nemen als motor  
voor ons eigen hart. 
En geef ons de durf 
om van dit geloof in U ook te getuigen 
en uw woorden van vrede zichtbaar te maken 
in onze manier van samenleven met anderen, 
overal, altijd en met vreugde. Amen.  

Om in stilte te lezen 
Wij bidden om de Geest: 
het talent om mens te zijn, 
mens naar de bedoeling van God. 
Wij bidden om de Geest: 
de vreugde om Gods Woord, 
de bezieling tot liturgie. 
Wij bidden om de Geest: 
de kracht om te geloven, 
de macht om te hopen. 
Wij bidden om de Geest: 
het vuur om lief te hebben, 
de moed van de dienstbaarheid. 
Wij bidden om de Geest: 
het verlangen om brood, 
een broeder, een naaste te zijn. 
Wij bidden om de Geest: 
de inspiratie om Jezus te volgen. 
Hij is de goede herder, de vredevorst, 
het licht der wereld, 
brood en wijn, 
weg, waarheid en leven. 
De mens naar de bedoeling van God.    
 
                                              Website ‘Elisabeth’ 



Slotlied 

 
Mededelingen 

Zending en Zegen 

Komende vieringen 

-  Donderdag 29 mei 2025 om 10.30u: 
Hemelvaart met aandacht voor Rerum Novarum 
en met het Roosenbergkoor  
 
- Zaterdag 7 juni 2025 om 10u: 
Eerste communie 
 
- Zondag 8 juni 2025 om 10.30u: 
Pinksteren met het Cantagilikoor en Meloskoor 
o.l.v. Luc Martens  
en omhaling ter voordele van  
 VZW Pastorale animatie 
 
- Maandag 9 juni 2025 om 11u: 
Heimolenherdenking aan de kapel  
te Heimolenhoek 4, Sint-Niklaas  
met kapellekesloop 
 

- Zondag 15 juni 2025 om 10.30u: 
Feest van Drie-eenheid met Dulcisona koor, 
onder leiding van Hera Wyckers. 
 

 


